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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Tweede zondag van Advent 

7 december 2025 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
We steken de tweede Adventskaars aan en we worden verrast met opnieuw een 
vreugdevol geschenk uit de Jesajaprofetie: “De Heer richt op zijn berg een maaltijd 
aan, gezuiverd en belegen is de wijn”. In het licht van die vreugde vieren we de 
Maaltijd van de Heer. 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.       

We gaan staan. 

♫ De tafel van samen, de tafel is gedekt  -  lied 385, strofe 1 en 2  

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 

Drempelgebed (naar lied 362) 
 

V: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat. 
G: Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
V: Gij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
G: Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
V: Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
G: uw woord de bron waaruit wij willen drinken. Amen. 
 

♫ De tafel van samen, de tafel van het goed  -  lied 385, strofe 3 en 4 
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Wij gaan zitten. 
 
Kyriegebed telkens besloten met lied 301c      
 

♫ Adventslied: De Geluksbezorger     

 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer. 
 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

♫ Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht 
 

 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 

Profetenlezing: Jesaja 2, vers 1 t/m 5 

♫ Het zal zijn in het laatste der tijden  -  lied 447   

 
Evangelielezing: Mattheus 12, vers 1 t/m 8 

♫ Als wij weer het brood gaan breken  -  lied 387, strofe 1, 2, 4 en 5 

Overdenking 
 

Orgelspel 

DIENST  VAN  DE  TAFEL 

De kinderen komen terug. 
Nodiging 
  De Heer zal bij ons zijn 
   De Heer zal ons bewaren. 

   Stellen wij ons hart open voor God 
   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

♫ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan – lied 762, strofe 1, 2 en 3 
 
 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
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Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met de eerste vier regels van lied 379 

 

♫ Hij ging van stad tot stad  -  lied 391, strofe 1  

 

Lofprijzing en Instellingswoorden, telkens besloten met het refrein van lied 391 

 

Onze Vader 

♫ lied 391, strofe 2 en 4 

 

Vredegroet 

Delen van brood en wijn 

Orgelspel 

Dankgebed 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
       We gaan staan. 

♫Slotlied: Verwacht de komst des Heren  -  lied 439, strofe 1 en 2 

Zegen, met gezongen Amen. 

Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
(Libanon, Advent) 
Training in thuiszorg biedt werk en hoop Libanon 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
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achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de 
kans om in deze sector aan de slag te gaan. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

 
De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden, waren voor de 
afscheidnemende en aantredende ambtsdragers. 

Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 
Dit jaar zullen voor het eerst op 3 zondagavonden in de Adventstijd gezamenlijke 

vesperdiensten worden gehouden, uitgaande van de Katholieke parochie en de 

Protestantse gemeente Naarden. 

We doen dit al jaren samen gedurende de 40-dagentijd, maar in goed overleg met 

de voorgangers is er voor gekozen om dit nu ook in de Adventstijd te doen. Alle 

diensten vinden plaats in de Grote Kerk en beginnen om 19.30 uur. Het zijn 

samenkomsten met lezingen uit de Psalmen en het boek Jesaja, meditatie en 

gebed; zij worden opgeluisterd met zang door verschillende koren en begeleid 

door Wybe Kooijmans op het orgel. 

De diensten duren ongeveer 3 kwartier. 

Vanavond om 19.30 uur, Grote of Sint Vituskerk 
Voorganger: Pastoor Sandor Koppers 
Psalm en lezingen: Psalm 80, Jesaja 40: 1-11 
m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Jeannette van ‘t Veld 
 

Activiteiten deze week: 
Maandag 8 december: Gesprekskring rond Bijbel en leven 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Dinsdag 9 december: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Dinsdag 9 december: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk 

Dinsdag 9 december: Zinspiratie bijeenkomst CCIV 
Thema: De Groene Afslag – Een inspirerend voorbeeld van circulair bouwen 
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Spreker: Jasper van Houten 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum  
Prijs: € 10, aanmelden verplicht.  

Woensdag 10 december: Filmgroep 
Tijd & locatie: 9.30 uur, Filmhuis Bussum 
 

Vrijdag 12 december: SinterKerstdiner, kookworkshop voor tieners Connect 
Tijd & locatie: 17.00 uur, Wilhelminakerk, Bussum 
 
 

Komende zondag: 
14 december: De derde zondag van Advent 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 

Volkskerstzang 
Wij zijn blij u te kunnen uitnodigen voor de Volkskerstzang in de Grote Kerk te 
Naarden van 19.00-20.00 uur. De kerk gaat open om 18.30 uur.  

Aan de avond zal worden meegewerkt door het Vocaal ensemble KLANK uit 
Naarden, Muziekvendel Nardinc en het koor van basisschool de Tweemaster. 
Wybe Kooijmans zal het orgel bespelen. Uiteraard zal de avond geopend worden 
door het binnenbrengen van het licht door de kinderen. Het openingswoord zal 
worden gehouden door pastoor Sandor Koppers. 

Voor in de agenda: Kerstorgelconcert Wybe Kooijmans 
Dinsdag 23 december - 15:30 - 16:30 
Geniet ook deze kerst weer van een prachtig kerstorgelconcert met huisorganist 
Wybe Kooijmans. Een gewaardeerde traditie (sinds 1979) wordt hiermee 
voortgezet. Op het programma een hartverwarmend uur orgelmuziek met 
bewerkingen van bekende kerstmelodieën. 
RESERVEER TICKETS  €12,50 via de Stichting Grote Kerk,  Ticket aan de deur: €15, pin only 

https://www.spant.org/voorstellingen/kerstorgelconcert

